Christus ,een nieuwe geboorte in ons.

Wij vieren de historische geboorte van Jezus; wij kennen de bedoeling van
Jezus’komst op aarde als de Zoon van mensen; de eerste adam werd de
vader van de mensen genoemd; hier zien we de nederigheid die God
voorstaat.Hij kwam om verlossing te brengen voor de zondige mensen; Hij
kwam niet om de wereld te veroordelen, want die is heel erg corrupt, met
zonden als geldzucht, hoererij, echtscheidingen, dood en moord; Hij kwam
juist voor die mensen om hen van deze slavernij te verlossen; ons zondevrij
te maken, zodat we vrij tot God ,De Vader konden gaan; Hij kwam ons te
verlossen van elke gebondenheid; ziekte, armoede en wat voor ellende dan
ook.Zo lief heeft God ons gehad dat Hij zijn enige Zoon gezonden heeft om
ons te redden; Joh.3:16.

Het is natuurlijk jammer dat er nog zovele mensen in de wereld zijn die het
evangelie met deze blijde boodschap nog niet willen ontvangen of dat
niemand ze nog heeft kunnen bereiken.

Willen wij optimaal genieten van het evangelie, van de geboorte van
Christus, dan moet er eerst iets in ons gebeuren, want we zijn met een
corrupte ziel en geest geboren, vuil en onrein. De oude mens in ons met zijn
slechte gewoonten en gedachten en woorden en besluiten. Wat moet er dan
gebeuren?

Joh.3:3-15

Wij moeten wedergeboren worden uit water en uit Geest; water; , de
reinigende werking van de H.G. door bekering; de waterdoop en door de
Geest die van boven komt, die ons een goddelijk en een hemelsleefpatroon
kan geven met nieuwe doelen, visie, spreken , kijken en luisterern, die de
geestelijk gesloten ogen weer opent. Het leven van Jezus besond uit twee
naturen; het goddelijke en het menselijke leven in Hem; zo ook hebben wij
twee naturen; een menselijke en een goddelijke; als we blijven leven volgens
het patroon van het natuurlijke, dan zijn wij meer vlees dan geest; want bij
wedergeboorte zijn we geest en niet meer vlees; onze gedachten en daden
zouden van boven moeten komen .Afkomstig van een goddelijk natuur. Ons
spreken zou zijn basis vinden in overwinnende taal, het woord van onze
getuigens en door het bloed van Jezus’Het koninkrijk van God is niet een
zaak van woorden maar van kracht; wanneer wij wedergeboren zijn en ons
continu richten op Jezus’ in alles wat we doen en denken, dan zal armoede
verdwijnen in rijkdom, ziekte in gezondheid, verdriet in vreugde.; duisternis
verdwijnt en maakt plaats voor licht; goddelijke kennis en openbaringen;
gebeden zullen verhoord worden, wanneer wij afgestemd zijn op Jezus;



d.w.z. zijn woord met toewijding bestuderen en luisteren naar je innerlijke
stem die van God komt, wat je wel of niet mag doen;

Vernieud mens

Titus 3:3-11 Wij hebben een andere geest; een vernieud mens; als je je
gedachten niet vernieuwd met de woorden van de bijbel en je taal niet
verandert, dan zal nooit de nieuwe mens die bij de wedergeboorte als baby
in je was, volgroeien tot een Zoon; integendeel; je richt je weer op de oude
mens en verjaagt zo je nieuwe mens; je maakt je wedergeboorte ongedaan.
God is eerder in ons zelf geinteresseerd dan wat we voor Hem doen; als we
ons niet richten naar binnen voor een radicale verandering, werkende aan
onszelf om op Jezus te lijken, wat voor zin heeft het om voor Jezus te
werken;

Heiligheid

Wie krachtig wil zijn voor Jezus, zal eerst naar heiligheid moeten streven,
want dit gaat eerst voor kracht; degenen die nog verknocht zijn aan zonde
kunnen vergeten dat ze door de Heer gehonoreerd zullen worden.
Periodieke bekering

Periodieke diepe bekeringen zijn nodig om te groeien in de Heer; een vasten
en bidden voor jezelf om tot een diepe bekering te komen is zeer heilzaam.
Zondigen en daarna tegen de Heer zeggen; sorry, vergeef me, lippentaal
haalt niets uit; je moet zover komen dat je een berouwvol hart krijgt dat je
nooit meer terug wil vallen in dezelfde zonde.Deze vormen van bekering
hebben tot gevolg dat je geloof in de Heer zal toenemen en dat de Heer
behagen in je krijgt en je meer dingen zal toevertrouwen die voor anderen
onbekend zijn.

Kom voor het nieuwe jaar begint in dat berouwvolle gedrag en begin het
nieuwe jaar met een vast voornemen om steeds de tegenwoordigheid van
God te zoeken door Hem aan te roepen, zijn woord te bestuderen, zijn
woorden uitspreken, want onthoud: God doet niets zonder zijn woord.
Spreek zijn woord in geloof uit en zie wat het teweeg brengt en waar zijn
woord met geloof wordt uitgesproken , daar is Zijn H.G. om de dingen te
laten zijn.

2005, lieve mensen, laat het zijn een jaar altijd met de Geest; geleid door de
Geest in alles wat we zullen doen; in ons spreken, kijken, horen en luisteren
en in ons daden;

God zegene jullie.

Leiden, .2004-12-26
Winnice



