Afzondering, hoe en waarom?

Lees 2 Cor.6:17,18

Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt
niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot VVader zijn en
u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here , de Almachtige.

In Leviticus 20:26 noemt De Here de Israelieten Zijn eigendom.

U moet begrijpen dat de hemelse principes de onderliggende eigenschappen
zijn waarop het hele christelijke leven op berust.Het zijn principes waarop
de echte regering van Jezus Chr. Gevonden zal worden en die beoefend
moet worden.

De bergrede in Matheus 5 zijn de wetten en statuten van deze regering. Het
koninkrijk van God is in de harten van de bewoners van dit koninkrijk; de
gemeenschap met elkaar van deze kerken vormen tesamen het lichaam van
Christus; door dit lichaam kunnen wij onze hemelse burgerschap tonen aan
de wereld, om ze jaloers te maken ook deel te nemen aan dit burgerschap.

Hoe kunnen wij laten zien dat we burgers zijn van en hemelse
koninkrijk?

-Door arm te zijn van geest; d.w.z. dat wij slechts geinteresseer zijn in de
dingen van de wereld, zodanig dat ze een bijdrage kunnen leveren op onze
concentratie op de dingen daar boven; de dingen hier zijn dus geen doel
meer, maar een middel om ons te kunnen richten op de dingen die boven
zijn; een dak boven ons hoofd geeft ons het gemak lekker te kunnen slapen
en zo uitgerust bij de voeten van de Heer te zijn; een constante hongerige
maag zal ons dwingen om op zoek te gaan naar voedsel, dus is een baan
nodig om geld te hebben om voedsel te kopen, zodat we verzadigd bij de
Heer te kunnen zitten etc.De armen van geest, hebben hun identiteit verloren
om de identiteit van Christus aan te nemen. Onze identiteit waarmee we
geboren zijn behoort de wereld toe, maar wij verkiezen een hemelse
burgerschap met een hemelse identiteit.

Het wonder van de uitstorting van de H.G. is niei de uiterlijke manifestaties,
zoals spreken intongen, maar meer nog het verlies van de wereldse identiteit;
zelfzuchtigheid verdwijnt; het gaat niet meer om ik maar om die ander; wij
lezen daarom ook in Handel. Dat de gelovigen hun land en bezittingen
verkochrten en deelden onderling wat ze hadden als een familie.

Een tweede aspect van onze burgerschap is dat we een verbroken hart
hebben; een hart dat echt berouw kent van zijn verkeerde daden t.o.v.
God.lemand die echt berouw kent, zal door de Here vertroost worden:




Deze wet kwam oorspronkelijk van de oude profeten die in de plaats
stonden van de gelovigen die gezondigd hadden; zij kwamen met
tranen en waarachtig berouw voor Godsaangezicht; dat zijn de ware
intercessors; intercessors zijn gelovigen die zondevrij leven en een
diep innerlijke relatie met God hebben; alleen zij kunnen staan tussen
mensen en God; Mozes was een ware intercessor; toen de Here de
Israelieten wilde uitroeien toen zij de gouden kal;f gemaakt hadden,
sond Mozes voor hen op de bres; hij zei : doodt mij maar; als U ze
dood, zullen de Egyptenaren vrolijk van worden.

Een derde aspect is totale toe wijding.

ToewijdingGeconcentreerd op je doel; ijverig; een zeer sterk verlangen om

Godswil te doen. Het brand in je hart om God te kennen, en zijn wegen en

wat Zijn wil voor jouw leven is.

Toen Jezus aan Johannis zei: doop Mij in Math.3:14,15 , zei Jezus het is
om te volbrengen alle rechtvaardigheid; dat is de gehele wil van zijn
Vader te doen; dat is toewijding; doen wat de Heer van ons vraagt.
Christenen zullen een uitstraling van Christus moeten zijn; totaal
onderworpen aan zijn wil,

Daarom is afzondering een must.

Ezech.36:25-29

1.“ Ik zal rein water op u sprengen; m.a.w. Hij zal ons reinigen van de
zondesmet met zijn bloed; zo kunnen we gereinigd worden en
afgezonderd worden; lees 29; Hij zal ons verlossen van alle
onreinheid; God belooft het en doet het omdat Hij zelf in ons
geheiligd wil worden Ezech.36:23

2. Ik zal u een nieuw hart geven;dus een nieuwe geestesgesteldheid, die
verschilt met ons hart van vroeger.Wij zijn een innerlijke verandering
ondergaan; we hebben nu een goddelijke natuur.

3. In plaats van een stenen hart heeft de Heer ons een hart van vlees
gegeven.Een hart van steen is onbuigzaam, kan niet verdragen, wil
kwaad met kwaad vergelden, maar een buigzamhart kan vergeven en
beantwoord het kwaad met liefde; het is de vernieuwende genade van
God die het teweeg brengt; wij kunnen dat niet zelf.

4. God stelt ons in staat te wandelen naar zijn inzettingen; Hij wijst ons ook
de weg die wij moeten gaan, want Hij voorziet ons in wijsheid en de
kracht om te handelen voor elk goed werk.Hij heeft ons immers
gegeven de H.G. die onze Leraar, Helper, Raadgever en Gids in alles
Is.De Here dwingt nooit zijn kinderen om in zijn inzettingen te
wandelen door uiterlijk geweld; Hij zegt daarom : gij zult Mijn
rechten bewaren. Hij heeft een overeenkomst met ons gemaakt; Hij




houdt zich aan zijn belofte en wij moeten ons deel doen.Namelijk
Ijverig zoeken naar zijn aangezicht door vasten, bidden studie van het
woord, dagelijkse gesprekken met de Heer.

Het resultaat van onze afzondering, onze toewijding is dat er grote

zegeningen hieruit voort zullen vloeien:

Jezus werd in de woestijn in 3 dimensies verzocht door Satan:

in het lichaam; hij had honger en Satan vroeg : maak van deze stenen
broden

in zijn ziel; werp je van deze toren.... Sensatie is een gevoel

in de geest...bovennatuurlijk liet hij Jezus alle koninkrijken op aarde
zien en zei dit alles is van jou, dien mij.

Consequenties:

Zo worden wij ook dagelijks door de vijand op alle 3 gebieden aangevallen.
Wanneer wij een leven leiden in afzondering, toegewijd dan zien we het
volgende:

Jezus was volkomen toegewijd, dus kon Hij alle verzoekingen
weerstaan; leven wij als Jezus dan kunnen wij ook alle verzoekingen
weerstaan.

Het is niet meer mogelijk dat de wereld in ons komt , ondanks wij
daarin wonen; wij zullen zijn als de grote zeevissen die van alles wat
de zee hen bidet van leven maar geen eigenschappen van hebben; als
we een zeevis bakken zit er geen zeezout in, tenzij we het zouten.
Ezech.36:33 dan zullen wij de beloofde erfenis krijgen: de
genadegaven

‘Wij zullen in overvloed van het geode genieten Ezzech.36:29 het
koren zal vermenigvuldigd worden; alles wordt weer vruchtbaar wat
dor en droog was.

Toewijding geeft ook een berouwvol hat, en dat werkt steeds bekering
in de hand. Ezech.36:31

Het zal de heidenen jaloers maken ook te kiezen voor de hemelse
burgerschap Ezech.36:36

Tenslotte: De Here wil dat wij steeds daarom moeten vragen met een ijverig
hart. Ezech.36:37, zoals Daniel God raadpleegde. Dan. 9:23.
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